
                  Nieuwsbrief 2024/01 

Van de Voorzitter 
Van kerstdrive naar nieuwjaarsreceptie 
 
De Kerstdrive was druk bezocht met 38 paren! Ik 

zag iedereen genieten van het spel en van elkaar. 

Lekker eten, leuke prijzen en vooral een goede 

sfeer. Heerlijk. Vermoeid, maar heel tevreden naar 

huis. 

We waren net op adem gekomen van onze eigen 

kerstdagen en Oud en Nieuw viering en toen 

startten alweer de voorbereidingen voor de 

nieuwjaarsreceptie. Marjan van Hof en Mieke 

Spieringshoek lieten ons genieten van lekkere hapjes. Ikzelf mocht een klein toespraakje 

houden en riep daarbij op of er leden waren die een extra handje bij activiteiten of bij 

technische zaken wilden toesteken. We hebben twee aanmeldingen gekregen! Iemand voor 

de Activiteitencommissie en iemand voor onze website. Zo blij mee, fantastisch! 

Ook hier herhaal ik mijn oproep. Met open armen zal je ontvangen worden als je mee wilt 

helpen om Sociëteit Amicitia groot, levendig en krachtig te houden. Zijn er ook nog leden 

die het leuk zouden vinden om beginners al een eindje op weg te helpen? Het lijkt er op dat 

we pas in oktober een nieuwe groep kunnen starten. De docenten zitten bomvol. Toch 

druppelen steeds aanmeldingen binnen en ik vind het niks om ze door te sturen naar een 

andere vereniging of ze zo lang te laten wachten. Ik hoor graag van u. 

Mijn nieuwjaarstoespraak eindigde als volgt: ‘Het allerbeste voor het nieuwe jaar, geluk in 

grote en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar’. Deze wens wil ik hier graag 

herhalen voor iedereen. We gaan er weer een mooi jaar van maken. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jacqueline 

 

 

 



 

Verzoekje van de penningmeester 

 
Het zijn drukke tijden voor onze penningmeester. Hans 
Mees, tevens bridgecoördinator namens Stardust op 
dinsdagavond, verstuurt elk jaar in januari de nota’s 
voor de inning van de contributie. Steeds weer een 
pittige klus. Je maakt als penningmeester immers 
liever geen foutjes. Wie speelt dit jaar bij welk 
bridgegezelschap? Er zijn altijd mutaties die net weer 
afwijken van de vorige jaargang. Bovendien wordt van 
de penningmeester verwacht dat hij in deze periode 
ook nog eventjes een keurige jaarrekening opstelt. 
Met de balans en exploitatierekening van Sociëteit 
Amicitia. Kortom, drukke tijden! 

Het mag voor zich spreken dat wij, de leden dus, het onze penningmeester graag een beetje 

makkelijker maken, zeg maar even helpen met de contributieklus. Vandaar het verzoek van 

Hans Mees om bij het overmaken van uw contributie bij de omschrijving ook het 

factuurnummer van de contributienota te vermelden. Dat werkt voor Hans Mees sneller 

en dus eenvoudiger! 

Overigens, de leden van Sociëteit Amicitia 

beschikken over het geheel genomen over een 

uitstekende betaaldiscipline. Naar verwachting 

heeft ook in 2024 weer het merendeel van de leden 

de contributie voldaan voor het einde van de eerste 

maand. Daar mogen we best trots op zijn. Laten we 

deze goede traditie in stand houden. Sterker, het 

bestuur doet hierbij een beroep op die enkele ‘late’ 

betaler om ook zijn of haar bijdrage eerder over te 

boeken. Dan beleven we dit jaar een heuse 

primeur: ‘Alles betaald voor 1 februari 2024’. Zo 

heeft onze penningmeester het graag… 

 



 

Onderhoud aan de parketvloer 
Het is alweer een aantal jaren geleden dat 
de parketvloer van een nieuwe laklaag is 
voorzien. Tijdens de Corona periode van 
drie jaar is de vloer niet veel belopen. Het 
jaar 2022 was natuurlijk een rampjaar voor 
onze vloer. 
 
Immers, de straten in de hele wijk en ook de  
Oranjelaan zijn een aantal keren 
opengebroken om gasleidingen te 
vernieuwen. Bezoekers liepen het zand 
ongewild naar binnen. Ook de aanleg van de 
glasvezelleidingen- en aansluitingen hadden het nodige graafwerk in de straten tot gevolg. 
 
De leden in de wijk van Amicitia weten er natuurlijk alles van. Gevolg: heel veel zand binnen 
op de parketvloer. En zand werkt als schuurpapier! De slijtage onder tafels is het ergst. Als 
tijdens het bridge de spanning stijgt schuifelt men wat meer met de voeten, zelfs tap-
dansen is waargenomen. 
 
We gaan de vloer dan ook ontvetten, licht schuren en voorzien van twee nieuwe laklagen.  
Bij de vorige behandelingen werd de oude laklaag totaal weggeschuurd inclusief een laagje 
van het hout. Men heeft ons toen al gewaarschuwd, dat het hout te dun gaat worden om 
dit nogmaals te doen. Vandaar, dat we gekozen hebben alleen de bestaande laag licht te 
schuren. Het resultaat zal dan misschien iets minder zijn dan bij de vorige behandeling, 
maar we behouden onze parketvloer met weer een nieuwe beschermlaag. 
 
De werkzaamheden zullen in twee periodes plaats vinden: vrijdag 9 febr. Tot en met 
maandag 12 februari en vrijdag 16 februari tot en met maandag 19 februari. Er kan 
maandagavond wel worden gebridged. In deze periodes – voor het drogen van de lak – mag 
er niet op de vloer worden gelopen.  

Het klus-team, Peter Laats en Ger Visser 

 

 



Mooie plannen voor de tuin  

(Door Marianne van Rossum) 
 
Het is u vast allemaal opgevallen dat de tuin bij Amicitia, 
zeker aan de zijde van de voorgevel, er een beetje verlaten 
uitziet. De planten zijn of weggehaald of zien er 
‘verdrietig’ uit. Maar… er gaat iets moois gebeuren in de 
tuin bij Amicitia! 
Vroeger, in de tijd dat de bar gerenoveerd werd bij Amicitia, was het bestuur van mening 
dat er geen geld was voor een hoveniersbedrijf. Dat had tot gevolg dat Dini van Helsdingen 
en Marianne van Rossum voor de tuin zorgden (met assistentie van deze en gene) en heel 
wat planten hier een plekje kregen. Wij maakten dan gebruik van aanbiedingen van een 

buurtsuper… Nee, we noemen geen namen!. Overigens, 
we waren destijds heel tevreden met zo’n opknapbeurt 
die uiteraard maar weinig mocht kosten. 
Vorig jaar hebben we mogen vieren dat Sociëteit 
Amicitia 125 jaar bestaat. Burgemeester Huri Sahin is 
ons komen feliciteren en heeft onze voorzitter de 
Koninklijk Erepenning overhandigd. Daarnaast had zij 
namens de gemeente nog twee cadeaus voor ons: een 
stel prachtige planten en… een hele mooie 
cadeaucheque van maar liefst € 1250. Het bestuur heeft 

gepiekerd waar we dat geld aan zouden besteden. De eerste gedachte was een goede 
microfoon want die aanschaf had prioriteit. Maar toen Peter Laats voor een relatief klein 
bedrag een nieuwe had gekocht, bleef het bedrag 
vrijwel ongebruikt. 
Wat nu? Juist: de tuin, het aangezicht van Sociëteit 
Amicitia had dringend een opknapbeurt nodig en 
dat gaat dus nu gebeuren. Ons hoveniersbedrijf 
heeft opdracht om een aantal nieuwe planten te 
plaatsen en de grond te bewerken en verbeteren 
met mest en andere goede zaken voor tuinplanten. 
Het komend voorjaar zou het aangezicht van 
Amicitia dus verbeterd moeten zijn! 

 



 

Bridgeweekend 2024 op landgoed Avegoor 
in weekeinde van 27 t/m 29 september (1) 
Sociëteit Amicitia heeft een zeer ervaren 

hotelinspecteur in huis, namelijk niemand 

minder dan onze eigen Marianne Bronsveld. 

Zij keerde enthousiast terug van haar 

bezoek in Gelderland aan het Landgoed 

Hotel Avegoor in de gemeente Ellecom, 

vlakbij Hanzestad Zutphen aan de IJssel. Een 

prima locatie voor de editie 2024 van het 

traditionele Bridgeweekend, zo luidt het 

deskundige oordeel van Marianne! 

 

‘Zojuist bezoek gebracht aan Landgoed 

Avegoor in Ellecom. Hotel ligt prachtig. Mooi 

restaurant en terras in de bossen. Zeer 

vriendelijke ontvangst. Mooie wandel - en 

fietsomgeving’, meldt een opgetogen 

Marianne Bronsveld aan het bestuur. Met 

een reistijd, vanaf Rijswijk, van 1 uur en 10 

minuten is de afstand bovendien aardig 

binnen het redelijke gehouden. 

 

Binnenkort ontvangt u een bericht in uw e-mailbox waarin u wordt verzocht aan te geven of 

u aan het Bridgeweekend 2024 in Ellecom van vrijdag 27 tot zondag 29 september wil 

deelnemen. Betaling en meer details volgen later. Zoals gebruikelijk gaan het bestuur en 

Marianne weer uit van een flinke opkomst. Deze editie belooft wederom een mooie en 

wellicht onvergetelijke aflevering te worden in de indrukwekkende serie van de 

Bridgeweekends. Vergeet dus niet te reageren en meld uw deelname snel. Zo kunnen we 

tijdig alle details plannen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De bridgedrives 

staan onder de deskundige leiding van Jos Jansen en materiaalmeester Peter Laats. 

 



 

Bridgeweekend 2024 landgoed Avegoor (2) 

Goed, u wilt natuurlijk graag nu al het 

een en ander weten over het hotel en 

de omgeving. Het karakteristieke hotel 

in Ellecom is uniek gelegen midden op 

de Veluwe en bevindt zich nabij 

Zutphen, een pareltje van de Veluwe, 

en het bruisende Arnhem. Voor een 

weekendje natuur en cultuur bent u 

hier zeker aan het juiste adres. Indien 

mogelijk, neem uw fiets mee! Een 

verblijf in het hotel is ook goed te 

combineren met een dagje Burgers’ Zoo. Dichter bij huis sportief bezig zijn is mogelijk in het 

zwembad met sauna. 

Het historische 

landgoed biedt een 

schitterende 

omgeving voor een 

heerlijk verblijf. Zo ligt 

het hotel tussen de 

prachtige 

natuurgebieden de 

IJsselvallei en de 

Veluwe waar u stuwwallen, beekdalen, bos en heide aantreft. Om de dag compleet te 

maken schuift u aan in het sfeervolle restaurant. Hier kunt u terecht voor verrukkelijke 

gerechten die de chef-kok en zijn keukenbrigade voor u bereiden. Eerlijk eten en regionale 

producten staan hier centraal en dat proeft u! 

Voor de vroege vogels hebben we een leuke verrassing. Bent u na het lezen van dit artikel 

al erg enthousiast geworden en wilt u zich alvast van een plaatsje verzekeren, dan mag u 

zich ook nu al opgeven bij Marianne Bronsveld via haar e-mailadres: 

mac.bronsveld@gmail.com.  

 

mailto:mac.bronsveld@gmail.com


Kerstgala, Kerstdrive & Kerstdiner, BZN-dag 

of gewoon ons gezellige Eindejaarsfeest? (1) 

Waaraan nemen wij deel? Op zondag 17 december om 

precies te zijn. Bezoeken we het jaarlijkse Kerstgala? 

Nemen we deel aan het Kerstdrive & Kerstdiner? Of is het 

gewoon een min of meer chique Bridgefeest Zonder Naam. 

Zijn we naar de BZN-dag geweest, daar aan de Vliet?  

Op het aanmeldingsformulier hebben we ons ingeschreven 

voor ‘de feestelijke bridgedrive op zondag 17 december’, zo 

luidt de inleiding boven de verschillende gangen van het diner. Niet echt een naam dus, 

voor zo’n toch nog wel een beetje chique gebeurtenis. Kijken we verder, dan zien we dat 

onze secretaris in het e-mailbericht aan de leden een andere omschrijving verkiest: ‘Wat 

fijn om u weer te mogen uitnodigen voor ons 

jaarlijkse feestelijke ‘Kerst bridge feest diner’! Tsja, 

een haast klinische omschrijving, klopt helemaal, 

maar zeker niet tot naam te verheffen. Al sinds de 

eerste edities (begin 90’er jaren) worstelt Sociëteit 

Amicitia met de naam voor dit jaarlijkse hoogtepunt. 

De bridgedrive en het diner zijn sterk verbonden aan 

het kerstfeest en de afsluiting van het jaar, dat mag 

duidelijk zijn. Met Drie Koningen, Pasen, 

Hemelvaartsdag of Allerheiligen staat geen speciaal feest bij Sociëteit Amicitia op het 

programma. Met Pasen en Kerstmis hebben de bridgeclubs wel een bridgedrive in eigen 

kring. Ook Hervormden en Protestanten, mocht er behoefte aan zijn, hebben naast de 

gemeenschappelijke kerkfeesten met Rome, hun speciale dagen zoals de Reformatiedag 

Een herdenkingsdag op 31 oktober die in het teken staat van de 95 proteststellingen ten 

aanzien van de katholieke kerk, door Maarten Luther in 1517 op de deur van de Slotkapel in 

Wittenberg gespijkerd. Een belangrijke bron voor veel rumoer sinds de laatste 500 jaar. 

Maar zeker niet voldoende reden voor een feestje bij Sociëteit Amicitia. 

 



Kerstgala, Kerstdrive & Kerstdiner, BZN-dag 

of gewoon ons gezellige Eindejaarsfeest? (2) 

Mogen we ons kerstfeestje in het riante 

onderkomen, zeg maar galawaardig, van de 

Rijswijkse Golfclub een Kerstgala noemen? In 

een ver verleden is deze term wel eens 

voorbij gekomen. Echter, een gala of gala-

avond is een deftig feest waar men in 

galakleding verschijnt. De dresscode is 

‘White Tie’. De heren komen in een 

rokkostuum en de dames in een lange 

avondjurk, met avondhandschoenen tot over 

de ellenboog. Deze criteria passen bij een 

gala, met een exclusief diner en, later op de avond, een intiem dansje. Dat laatste ontbreekt 

bij ons op het programma en de regels worden zeker qua kleding met het jaar minder 

formeel. De benaming Kerstgala valt dus af. 

Stel, het bestuur nodigt u officieel uit 

voor ‘Kerstdrive & Kerstdiner’ of 

‘Kerstdrive met diner’. Qua naam 

niet vlot klinkend, maar de 

omschrijving dekt wel de lading. 

Formeel, niet gezellig in het gehoor 

liggend, al weten we uit ervaring 

precies wat ermee wordt bedoeld. 

Wellicht besluit Sociëteit Amicitia 

ooit te kiezen voor de term 

Eindejaarsfeest, maar die naam neigt 

mede naar een muzikaal element dat 

nu nog ontbreekt. Uw redacteur 

komt er niet uit. Wellicht zijn er leden met suggesties, laat het ons weten. 

 



Kerstgala, Kerstdrive & Kerstdiner, BZN-dag 

of gewoon ons gezellige Eindejaarsfeest? (3) 

Hoe dan ook, de editie van 2023 is 

wederom zeer geslaagd. Met een prima 

opkomst en een fijne sfeer. Na Corona 

en de hervatting in 2022 werd ook weer 

de traditionele bokaal aan de winnaars 

uitgereikt. Onze complimenten gaan dus 

naar Nel en Gerard Weijn, beiden al 

decennia lang aan Sociëteit Amicitia 

verbonden. Een klein misverstand wordt 

door attente waarnemers aangehaald. 

Normaliter 

krijgt het 

winnende paar  

door Sociëteit 

Amicitia een 

maaltijd in het 

clubhuis van de 

Rijswijkse 

Golfclub (RGC) 

aangeboden. 

Deze keer heeft 

het bestuur in al haar wijsheid besloten de 

culinaire schenking te verloten onder alle 

deelnemers. Het spreekt voor zich dat we 

hier onze dank uitspreken naar het 

personeel van de pachter van het 

restaurant. Het menu verdient, zoals we hier 

zijn gewend, een ruime voldoende! Al laat 

de tournedos van fazant volgens kenners 

iets te wensen over. Hoe dan ook, op naar de volgende uitgave in 2024. Misschien dan toch 

het Eindejaarsfeest, met een bridgedrive, diner en… wellicht een muzikaal intermezzo. 



 

OHVZ: kersthapjes klaar, bridgen maar! 
Meerdere bridgeclubs hebben in de aanloop 
naar het kerstfeest weer aan de Oranjelaan 
een kerstdrive gehouden. Bij Op Hoop Van 
Zegen wordt kort voor de traditionele 
bridgedrive nog gewerkt aan de hapjes, zoals 
een simpel kaasblokje maar ook meer 
verfijnde verwennerijen! Uiteraard ligt er na 
afloop, zoals ook bij andere bridgeclubs, voor 
iedereen een presentje klaar. 

De bij dit stukje getoonde foto’s van het 
feestje bij Op Hoop Van Zegen laten zien dat 
de deelnemers, met medewerking van de barhulp, graag bereid zijn de handen uit de 
mouwen te steken. Een maatschappelijk fenomeen dat enkele decennia terug - naast het 

gezin - nog  een hoeksteen van de 
samenleving wordt genoemd 
maar waar in de huidige tijd wel 
steeds meer behoefte aan is 
omdat er minder handjes 
beschikbaar zijn. Bij Sociëteit 
Amicitia mogen we ons gelukkig 
prijzen dat er altijd weer leden 
bereid zijn voor de organisatie iets 
meer te doen. 

Hoewel een tikkeltje verzadigd na 
de KMD ofwel de Kerstdrive Met 
Diner bij de Rijswijkse Golfclub 
kiest DMC, afkorting voor de 

DinsdagMiddagClub, voor een bridgefeestje in kerstsfeer twee dagen later in eigen huis. 
Rekening houdend met de goede opkomst mag gesteld worden dat de bridgers van dit 
gezelschap nog trek hadden in kerstsnoeperijtjes! 

 

 



 

Nieuwjaarsreceptie met een primeur! 
De nieuwjaarsreceptie staat deze 

jaargang op zaterdag 6 januari op 

de agenda, een uurtje eerder dan 

gewoonlijk, vanaf vier uur, in de 

middag wel te verstaan. Bij 

binnenkomst schenkt onze barhulp 

Emma als warm welkom een 

glaasje vol met bubbels. Cava en 

Brut zijn anno 2024 flink 

ingeburgerd. Champagne is 

kennelijk niet langer steevast de 

eerste keus bij feestelijke 

gelegenheden. Wellicht verleidt 

een oer-Hollandse eigenschap, ook wel zuinigheid genoemd, tot deze goedkopere maar 

zeker niet minder feestelijke dranken. Hoe dan ook, menig penningmeester neemt graag 

genoegen met een Spaanse Cava, Italiaanse Prosecco of Franse Brut in plaats van een 

magische Dom Pérignon of een slokje charmante Moët & Chandon. 

 

Goed, even iets over de opkomst. De rekenmeesters onder ons komen uiteindelijk op een 

totaal van pakweg 40 leden die een vrolijke start van het nieuwe bridgejaar in Sociëteit 

Amicitia gezamenlijk vieren. Scherpe analisten weten al snel te melden dat bijvoorbeeld 

griep en verkoudheid trouwe bezoekers van de nieuwjaarsbijeenkomst deze keer aan huis 

houden gekluisterd. Kortom, eigenlijk kunnen we deze jaargang spreken van een 

recordopkomst! Ach, zo redeneren politici ook als het een keertje tegenzit. 

 

Voorzitter Jacqueline Jurna houdt haar eerste nieuwjaarstoespraak. Althans, bij Sociëteit 

Amicitia, een heus primeurtje. Informeel, kort en dankbaar voor het vele werk dat de 

vrijwilligers weer in 2023 hebben verzet. Een mooi en, zeg maar, uniek lustrumjaar! Met 

een oproep om de onlangs opgerichte Activiteitencommissie te versterken. Ook meer 

technische onderhoudsklussers zijn van harte welkom. Rest onze voorzitter u allen een heel 

gelukkig nieuwjaar te wensen.  

 



Verhalen achter een foto (1) 
Twee foto’s, in 1903 kort na elkaar genomen door een ons onbekende fotograaf, op het 

terras van  de indrukwekkende uitspanning Kuijs 
Witsenburg, waar nu supermarkt Aldi, het 
Biljartpaleis en een hoog flatgebouw de entree 
van Rijswijk weinig stijlvol vorm geven. 
 
De foto’s van deze leden van Sociëteit Amicitia 
roepen enkele vragen op. Welke foto is het 
eerst genomen? Volgens uw redacteur, een 
speculant pur sang, heeft zich het volgende 
afgespeeld. Eigenaar G. Kuys van Kuijs 
Witsenburg verneemt dat er een foto is 

gemaakt op de veranda van het etablissement, met leden van Sociëteit Amicitia waar niet 
hij maar zijn gérant Moolhuizen prominent op staat. Dit moet hersteld, zo zal de gedachte 
van Kuys zijn geweest. Even later wordt er dus op zijn verzoek een nieuwe foto gemaakt. 
Met nu een centrale 
positie voor de trotse 
eigenaar, die zich graag 
met de notabelen van 
het dorp laat afbeelden. 
De gérant wordt door 
zijn baas meedogenloos 
op zijn plaats gewezen. 
Niet alleen door een 
gedwongen stap opzij te 
zetten maar óók nog 
eens een flinke stap 
achterwaarts te doen 
waardoor zijn linkerarm 
deels achter de 
terrasdeur verdwijnt. 
Ken uw plaats, meneer de gérant! 

 

 



Verhalen achter een foto (2) 
We weten de namen van de heren 
op de foto rechts: v.l.n.r. H. 
Verkouteren, H. van den Oever, 
P.F. Augustijn, J. van Alphen, W. 
Swaan, W.H. Schuurman, J.W. 
Schuurman en W.J. Larive. Staand 
v.l.n.r. eigenaar G. Kuys, gérant W. 

Moolhuizen. 

Een alerte waarnemer zal constateren dat de (onbekende) persoon rechts op de eerste foto 
niet terugkeert op het groepsportret van de tweede foto. Deze persoon is of plotseling 
weggeroepen (Staat zijn vrouw soms op het punt van bevallen?) of op een vriendelijke toon 
verzocht te vertrekken omdat hij simpelweg geen lid van Sociëteit Amicitia is en derhalve 
niet welkom is op de gezamenlijke foto. Het mag duidelijk zijn dat Sociëteit Amicitia destijds 
staat voor een vereniging met aanzien en invloed in Rijswijk! Daar kan niet iedereen zich 
zomaar bij aansluiten… De naam van de verbannen terrasbezoeker is tot op de dag van 
vandaag onbekend. 

Dan is er ook nog het raadsel van de hoeden. Hoe luiden de etiquette? Hoed op, hoed af? 
Hoed op tafel, hoed onder de tafel? Hoed op of af voor de foto? We moeten nog tot 1939 
wachten wanneer het boek ‘Hoe hoort het eigenlijk?’ van Amy Groskamp-Ten Have wordt 
uitgebracht. Inmiddels beleven we alweer de 42e druk van deze klassieker, tegenwoordig 
onder redactie van societydame Reinildis van Ditzhuyzen, niet te verwarren met de 
sociëteitsdames zoals wij bij Amicitia zijn gewend. 
Hoe dan ook, die hoeden, hoe zit het? Zo te zien hebben de heren van Sociëteit Amicitia 
deze middag lak aan etiquette! Alles mag, ophouden, afdoen, in de hand houden, op de 
grond of op tafel. De heer J.W Schuurman neemt de hoed voor de tweede foto af en plaatst 
het hoofddeksel op zijn knie. Anderen houden de hoed gewoon op. Misschien is een plek 
op de grond voor een mooie hoed een tikje te min, wat de heer W.J. Larive, een oud-
Indiëganger, doet besluiten de hoed voor de tweede foto op zijn kruin te plaatsen! 
Wellicht gebeurt dat laatste op verzoek van de fotograaf die immers op dit moment de 
regie over het gezelschap voert. Althans, dat mag je verwachten, maar ook daar moet uw 
redacteur een vraagteken achter plaatsen. Amicitia laat zich niet zo makkelijk leiden… 
 



Verhalen achter een foto (3) 

Wat verder onze aandacht vraagt is een bijzonder 
tafereel waar de beide centrale personen J. van Alphen 
en W. Swaan op de foto bij betrokken zijn. Ze hebben 
nauwelijks enige aandacht voor de fotograaf. Van 
Alphen wil zijn buurman iets in een doos laten zien. 
Met succes want Swaan heeft volop interesse. De 
eigenaar van de doos acteert en kijkt met de blik van 
een verkoper zijn ‘slachtoffer’ direct in de ogen, een 
beetje dwingend zelfs. Heeft Swaan handel bij zich en 
zo ja, welke handel? Sigaren, sigaretten? Wat zit er in 
die doos, dat kennelijk zo interessant is dat de heer 
Swaan 
zelfs zijn 
hand 
uitsteekt. 

Om iets in het karton te voelen of te pakken, 
maar wat? Snoepjes, bonbons, koekjes, 
voorlopers van de hedendaagse zoutjes die 
tegenwoordig gastvrij worden geserveerd bij 
een drankje? 
In ieder geval is de ‘aanbieder’ Van Alphen 
content met het eindresultaat. Want op de 
tweede foto brengt hij zelfs met een tevreden 
blik een toost uit op zijn buurman. De andere 
leden van Amicitia lijken overigens niet bij 
deze onderlinge transactie betrokken. Hun 
aandacht gaat toch vooral uit naar de 
fotograaf met zijn moderne apparaat. Om 
maar liefst 125 jaar later in het jubileumboek 
van ‘hun’ Sociëteit Amicitia voor even terug te keren in de actualiteit. 
 
 

 



Highlights op de Bridgekalender 
 
Zaterdag 9 maart 
Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering wordt in 2024 in 
tegenstelling tot voorgaande jaren iets vroeger in de maand 
maart gehouden, namelijk op zaterdag 9 maart. Wederom 
mag u, net als bij voorgaande edities, van uw bestuur een 
correcte verantwoording van het gevoerde beleid 
verwachten. Zet deze datum dus alvast in uw agenda! 
 

Vrijdag 27 t/m zondag 29 september 
Bridgeweekend Hotel Landgoed Avegoor in Ellecom 
 
Het Bridgeweekend staat ook deze jaargang weer op de agenda, van vrijdag 27 tot en met 
zondag 29 september om precies te zijn. De bridgedrives op vrijdag- en zaterdagavond 

staan onder leiding van onze 
vertrouwde wedstrijdleider Jos 
Jansen en materiaalmeester Peter 
Laats, met mooie prijsjes en de 
eeuwige roem. De zaterdagmiddag 
en de zondag na het uitchecken 
lenen zich prima voor een kijkje in 
de omgeving: Arnhem en Zutphen 
liggen vlakbij. De IJsselvallei en 
Veluwe zijn beide een aantrekkelijk 
fiets- en wandelgebied. Neem uw 
tijd en geniet van ons mooie landje 
en… elkaars  gezelschap! 

 
 
 



Colofon 

Redactie: Ralph Julsing 

E-mailadres: rjulsing@casema.nl 

Tel.: 06-40758524 

 

 

 

Heeft u een bericht, een aankondiging of gewoon iets leuks dat u graag wilt 

delen met de leden van Sociëteit Amicitia, dan kunt u uw bijdrage - het liefst 

met een foto - naar bovenstaand e-mailadres zenden. Even bellen mag 

natuurlijk ook. Elke bijdrage voor uw Nieuwsbrief is meer dan welkom. 

Vragen, berichten of mededelingen voor het bestuur kunt u natuurlijk richten 

tot het secretariaat via de website: https://amicitia-rijswijk.nl/contact. 

Ook kunt u direct een bericht sturen naar e-mailadres: info@amicitia-rijswijk.nl 
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