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Bericht van de voorzitter 

Beste Amicitialeden, 

Wat een heerlijke zomer hebben we gehad. Ik hoop dat dat voor u allen geldt. De 

tuinenbridge was een groot succes met 44 paren!!  Het is elke keer weer een feest om mooie 

tuinen en huizen te zien en je zo gastvrij onthaald te voelen. 

Ons ledenaantal groeit gelukkig ook gestaag. De teller staat nu op 213. Dit is vooral het 

resultaat van de aanmeldingen uit de cursistengroep. En wat een leuke groep met 

enthousiaste mensen is dat! Dankzij Hans Stubbé en later ook met Bob van der Ham hebben 

ze de bridgebeginselen al aardig onder de knie gekregen. (leuk spreekwoord zeg. Even de 

oorsprong ervan opgezocht: winnaar van een gevecht die zijn knie op de onderworpen 

persoon zet ). U begrijpt dat we daarom graag in januari 2026 ook weer met een nieuwe 

groep willen starten. 

We zijn nog wel op zoek naar een cursusleider. We hebben die vraag her en der neergelegd. 

Heeft u misschien suggesties? Wie weet heeft u in uw netwerk/kennissenkring 

een  kandidaat. Ik hoor die graag van u. Wat zou ons dat helpen. 

Op weg naar het bridgeweekend oefen ik stevig om ook bridge meer onder de knie te 

krijgen. Dat heb ik nog onvoldoende bereikt, ik zit nu op okselhoogte . 

 

gevonden voorwerp 

Al enkele maanden heb ik een armband in bewaring; gevonden 

na een bridgeavond. Is deze misschien van u? Meldt u zich dan 

even bij mij. 

 

 

Jacqueline Jurna-Collignon  
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De zomer in Amicitia 

Binnenkort start alweer het nieuwe bridgejaar – analoog aan het schooljaar – en kijken we 

terug op een heerlijke zomerperiode. Het weer was overwegend fijn en de mogelijkheid om 

in Amicitia te bridgen ging gewoon door. Tot eind juni waren Hans Stubbé en Bob van der 

Ham onvermoeibaar om aan iedereen die graag nog wat ondersteuning ontving bij 

ingewikkelde bridgecasus geduldig uitleg en advies te geven. In de twee maanden 

daaropvolgend, juli en augustus, opende Amicitia haar deuren om voor liefhebbers, lid of 

geen lid, elke vrijdagavond het edele kaartspel te beoefenen. Dankzij de bereidwilligheid van 

Bob van der Ham en Martien Beemsterboer om deze zomeravondbridge te begeleiden en 

voor de technische ondersteuning zorg te dragen en van Marianne Bronsveld om de dorstige 

spelers van een drankje te voorzien waren de vrijdagavonden in deze maanden levendige, 

gezellige bijeenkomsten. Al deze activiteiten mondden uit in een waardig slotstuk, nl. in de 

veel geroemde tuinenbridge.  
De tuinenbridge kan zich al sinds jaar en dag 

verheugen in een grote belangstelling. Niet 

minder dan 44 paren hadden zich aangemeld voor 

dit vrolijke festijn. Dit had tot gevolg dat Peter 

Laats zijn handen vol had aan het technisch aan 

elkaar breien van – soms overjarige – kastjes aan 

het computersysteem. Hoewel in Amicitia het 

bridgemateriaal toch ruim voorhanden is, was 

deze keer het enthousiasme om mee te doen zo 

groot dat materiaal uit verschillende hoeken 

en gaten tevoorschijn getoverd moest 

worden. De weergoden waren ons niet de 

hele middag  gunstig gezind, maar we 

hebben toch kunnen genieten van mooie  
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tuinen en huizen, lekkere hapjes  en drankjes en een enorme gastvrijheid.  

In een overvol Amicitia slaagden Peter en Bob er weer in een uitslag bekend te maken, voor 

de één een teleurstelling voor de ander een opsteker. Met de traditionele rijsttafel werd de 

dag vrolijk afgesloten.  

Het behoeft geen betoog dat bestuur en helpers met voldoening terugkijken op deze 

geslaagde middag. Onderstaande foto waarop een deel van het bestuur poseert, mag daar 

van getuigen. 
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Bridgeweekend in Uden-Veghel van 3 t/m 5 oktober 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u uitgebreid verslag gedaan van de prachtige omgeving waar 

wij het bridgeweekend zouden doorbrengen, nl. Deurne. Maar …… zoals u in een mail van 

Marianne van Rossum, die aan alle bridgers is gestuurd die zich voor deze dagen hebben 

opgegeven,  heeft kunnen lezen is de bestemming gewijzigd. Door een omissie bij het hotel is 

het nu hotel Teugel in Uden-Veghel geworden. 

Het hotel is er een van de dezelfde 

keten en dezelfde klasse,  de afstand 

Rijswijk vs hotel is vergelijkbaar en 

ook de omgeving Uden-Veghel is 

prachtig. Dus daar kunnen we goed 

mee leven, toch?!   

 

Het hotel presenteert zich als een 

sfeervol hotel met vele faciliteiten, 

waaronder een gezellig restaurant, 

een midgetgolf en een bowling om van een 

klimbos maar te zwijgen. Van deze laatste 

faciliteit zal gezien de samenstelling van ons 

gezelschap vermoedelijk geen gebruik worden 

gemaakt. 

 

Het hotel ligt tussen de plaatsen Uden en Veghel 

in. Het ligt aan het schilderachtige natuurgebied De Maashorst  met prachtige bossen, heidevelden, 

indrukwekkende stuifvelden, vennen, weiden en sprankelende beekjes. Overdag, als er niet wordt 

gebridged, is er volop gelegenheid de omgeving te verkennen, hetzij wandelend, hetzij per fiets of 

een tochtje met de auto. 
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De Maashorst dankt zijn naam aan 

het feit dat ooit de Maas door het 

oergebied stroomde. Maar door 

een breuk in de aardkorst kwam 

de bodem steeds meer omhoog. 

Hierdoor werd de Maas naar het 

oosten gedrukt en kwam het land 

hoger te liggen. Dat hoge stuk land 

heet een horst. Vandaar de naam 

Maashorst.  

Sporen uit het verleden zijn nog 

steeds zichtbaar in het landschap. De 

dreven en driften in De Maashorst 

ontstonden uit het reizen van 

akkerdorp naar heideveld en voeren 

ook nu nog langs de mooiste 

natuurparels in het gebied. 

Vanaf het jaar 700 begonnen zich 

akkerdorpen te ontwikkelen zoals 

Uden. Om het vee te voorzien van 

voldoende voedsel, lieten de boeren 

hun vee grazen op de heide. Dagelijks 

legden zij dezelfde weg naar het heidegebied af. Op deze natuurlijke manier ontstonden er 

dreven (brede zandwegen) en driften (smalle zandpaden). Tot op de dag van vandaag zijn de 

paden en wegen verankerd in het landschap van De Maashorst. 

Voor de historisch geïnteresseerden onder ons is op een afstand van 20 min. rijden het 

kasteel Heeswijk te bezoeken. Een imposant monument in het schilderachtige beekdal van de 

Aa. 

Het kasteel is omstreeks 1050 in het moerassige beekdal van de Aa ontstaan als een houten 

fort op een heuvel binnen een gracht waarmee de kasteelheer Heeswijk zich veilig waande in  
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tijden van oorlog. Via talloze edellieden komt het kasteel in 1835 in handen van de 

Gouverneur van de Koning in Noord-Brabant, baron André van den Bogaerde van Terbrugge. 

Na de dood van de laatste baron Willem in 1974 liet barones Albertine de gebouwen, 

collectie en het landgoed van Kasteel Heeswijk onderbrengen in een stichting. Het doel was 

uitdrukkelijk 

om te 

voorkomen dat 

het bezit 

verdeeld zou 

raken en 

ervoor te 

zorgen dat het 

voor 

bezichtiging 

opengesteld 

zou worden. De stichting had vanaf 1983 volledig eigendom en ging hard aan de slag om het 

kasteel als museum open te stellen. In 2000 ging de hoofdburcht weer open voor publiek en 

kreeg het kasteel zijn museumfunctie terug. De restauratie van het poortgebouw, koetshuis, 

de ijzertoren en wapenzaal werd in 2005 voltooid. 

Inmiddels hebben degenen die meegaan met het bridgeweekend praktische informatie 

(exacte adres, tijd van in- en uitchecken, parkeermogelijkheid, betaling extra drankjes en 

toeristenbelasting etc.) ontvangen van Marianne Bronsveld.  

We gaan er een mooi weekend van maken!! 
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Oefenen, oefenen, oefenen 

Bovenstaande uitroep wordt regelmatig herhaald door de ervaren bridgers als zij de 

beginners een hart onder de riem willen steken. Daartoe wordt ook de komende maanden 

weer volop de gelegenheid gegeven door de B.O.B.-avonden (bridge onder begeleiding) ook 

van september t/m december te organiseren. Hans Stubbé en Bob van der Ham staan de 

gretige leerlingen graag met raad en daad terzijde. 

 

Ook hieronder een kleine vingeroefening:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mogelijke verloop van het spel vindt u op de laatste pagina. 
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Amicitia mag zich dan verheugen in een groot aantal enthousiaste bridgers als lid, de wens 

om een jongere aanwas bestaat zeker ook. Rondkijkend in de verschillende clubs kunnen we 

toch niet ontkennen dat verreweg de meeste leden op een wat meer gevorderde leeftijd zijn, 

al voelen we ons nog zo jong. Kijken we echter iets breder dan onze eigen clubs, dan blijkt 

niets minder waar te zijn. In een heel klein itempje – bijna in een flits voorbij - maakte het 

NOS-journaal melding van het feit dat Nederland met het TeamNL Bridge Vrouwen 

wereldkampioen is geworden.  

In Herning (Denemarken)werd van 20 – 31 augustus het 47ste WK Viertallen gespeeld. Alleen 

spelers die hebben laten blijken dat zij tot de top van de wereld behoren, door bijv. hoog te 

scoren bij het EK 2024 voor Europese teams, mogen hier aan deelnemen. De beste spelers 

ter wereld streden om de Bermuda Bowl (Open), Venice Cup (Vrouwen), d’Orsi Trophy 

(Senioren) en de Wuhan Cup (Mixed). Nederland werd hier vertegenwoordigd in de categorie 

Vrouwen en in de categorie Senioren. De speelsters Merel Bruijnsteen, Doris van Delft, Judith 

Duursma, Magdaléna Tichá, Martine Verbeek en Wietske van Zwol behaalden de gouden 

medaille! Dit is een enorme prestatie. Zij wisten zelfs de topfavoriet China te verslaan.  

Het is pas de tweede keer in vijfentwintig 

jaar dat deze titel naar Nederland gaat. 

Daarmee bevestigt het team opnieuw zijn 

plaats in de absolute wereldtop van deze 

denksport. 

Deze kampioenen zijn dagelijks intensief 

bezig met bridge; zelfs voor hen geldt 

oefenen, oefenen, oefenen. Gelukkig hoeven 

wij niet tegen deze dames te spelen, wij zijn 

slechts een heel, heel, heel geringe 

afspiegeling van hen, maar het laat wel zien dat bridge ook jongere mensen inspireert. Deze 

wereldkampioenen zijn een positieve impuls voor de bridgesport.    
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Het verloop van het spel op p. 7 

Noord heeft 6-9 punten en minstens 5 klaveren aangegeven. Je weet dat er samen 25-28 

punten zijn en geen fit in harten en schoppen, dus je biedt 3SA. 

Een uitkomst in een hoge kleur ligt voor de hand: noord en zuid hebben geen harten of 

schoppen geboden. 

Zuid is leider in een SA-contract en telt 4 vaste slagen: 

Sch.: geen; uit sch-H V kun je een slag ontwikkelen en sch 10 is een kanskaart. 

H: twee. Dankzij de uitkomst maak je zeker twee hartenslagen zonder van slag te gaan. 

Bovendien kun je met de resterende plaatjes nog een slag ontwikkelen. 

R: één. Verder is er 50% kans om r-V te maken, namelijk wanneer oost r-H heeft en je naar 

het plaatje toespeelt, dus vanuit noord naar zuid. 

Kl: één. Daarnaast heb je kl-V B 10 waaruit je twee slagen kunt ontwikkelen, je hebt een 

kanskaart en een lengteslag. Kortom, in klaveren zit het meest potentieel voor het 

ontwikkelen van slagen en daarom kies je klaveren las werkkleur. 

Oost dekt de door noord gelegde hartenhonneur met h-H. Deze neem je met h-A; nu heb je 

twee hoge harten. Steek met harten over naar de dummy om klaveren te spelen en je 

kanskaart te benutten. Wanneer oost een kleine klaveren legt, leg je k-V en niet k-10. Op 

deze manier kun je k-10 gebruiken om over te steken naar k-B, in het geval dat west deze 

klaverslag met k-H neemt. West gaat door met schoppen die zuid met s-10 neemt. Speel nu 

k-A en neem k-10 over met k-B. Speel de rest van de klaveren en gooi hierop een harten en 

een ruiten uit de hand weg. Ontwikkel tot slot een schoppenslag. 

Zuid maakt tien slagen: 2 x sch, 3 x h, 1 x r en 4 x k. 

Colofon 
Redactie: Joke de Vries 

E-mailadres: joke.a.devries@gmail.com 

Heeft u een bericht, een aankondiging of gewoon iets leuks dat u graag wilt delen met de 

leden van Sociëteit Amicitia, dan kunt u uw bijdrage - het 

liefst met een foto - naar bovenstaand e-mailadres 

zenden. Elke bijdrage voor uw Nieuwsbrief is meer dan 

welkom.   

mailto:joke.a.devries@gmail.com

